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EDITORIAAL VAN DE VOORZITTER

Beste lezer,

Wat een bewogen tijd is het al geweest in de voorbije periode! De uitzonderlijke
gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben wereldwijd het dagdagelijkse leven flink
door elkaar geschud. Hopelijk viel deze periode u en uw dierbaren niet te zwaar en zijn jullie
gespaard gebleven van ziekte.

Net voor de lockdown in Belgié, startte Jonathan bij ons als uitvoerend secretaris. Niet
meteen een ideale periode om te beginnen, gezien fysieke contacten zoveel mogelijk
dienden vermeden te worden, maar daardoor liet hij zich niet afschrikken en hij startte
enthousiast zijn nieuwe loopbaan. Hij stelt zich heel graag aan u voor.

Een moment van bezinning mag ook in deze Moyo niet ontbreken. Bovendien is het er één
die een tijdje blijft nazinderen, bij mij dan toch.

Maar wat we vooral met u willen delen is de impact en de gevolgen van Covid19 voor
onze partnerlanden in Centraal-Afrika. Uiteraard maken water en voedsel deel uit van de
basisbehoeften van iedereen en zijn ze heel belangrijk. Daar zoemen we op in.

Tot slot wil ik u er aan herinneren om ons zeker een seintje te geven als u verhuist. Zo komt
de nieuwsbrief meteen op het juiste adres terecht.

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren!
Veel leesplezier.

INFORMATIE INHOUD

/‘\ PROTESTANTSE o ? E?Mgﬁé en Inhoud
W SOLIDARITEIT Bz. 3

Jonathan Mpasi Mayala
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel Blz. 4-6 Samen nadenken !
Tel.: +322510 61 80 « Fax:+322 51061 81 Jean-luc Ramantombotsoa
info@protestantsesolidariteit.be
www.protestantsesolidariteit.be

IBAN : BE 37 0680 6690 1028 « BIC : GKCCBEBB Blz. 8-10 Gezichtspunt van een

Blz. 7 Hoop, Geloof en Talent

Bedrijfsnummer: BE 0417614197 stadsapotheker
Verantwoordelijke uitgever: A. Van Extergem Verhuisd _
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel Blz. 11 Water, Het blauwe goud in
Afrika
L Volg ons op Facebook
R “Protestantse Solidariteit’ Blz. 12 - 14 Gerzondheid voor moeder en
- kind
LID VAN OCqullance Blz. 15 Steun onze acties !
5 Protestantse Solidariteit onderschrijft de S TS e £l | GIpe
4 EF ethische code van VEFW. T
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JONATHAN Mpasi MavaLA

ONZE NIEUWE UITVOEREND SECRETARIS
VAN PROTESTANTSE SOLIDARITEIT

Ik ben Jonathan Mpasi Mayala. Ik ben getrouwd en vader van vijf volwassen
kinderen. Vroeger was ik predikant van de Baptistenkerk in Congo en

= BE  Universiteitskapelaan in  Kisantu in

: Centraal-Congo. Daarna werd ik
predikant van de Baptistenkerk in
Louvain-la-Neuve. Deze gemeente
is lid van de «Unie van Baptisten in
Belgié», die samenwerkt met de VPKB.

Meer dan 20 jaar was ik uitvoerend
directeur van een christelijike NGO in
de Democratische Republiek Congo en
adviseur van verschillende projecten

op het gebied van gezondheidszorg,
e . 4 voedselzekerheid en ‘Water, Sanitair

en Hygiéne’ op het platteland. Deze projecten waren en zijn vandaag nog
steeds verbonden met de kerken in Congo en Europa.

Ik genoot van het leven op het platteland en heb er bijna driekwart van
mijn leven doorgebracht. Ik ben geboren en getogen in een gezin met
een landelijke en agrarische roeping. Ik werkte hard in de velden met mijn
ouders en nam deel aan het leven op onze kleine boerderij: het verzorgen
van Kippen en geiten, die we op de markt verkochten. Soms gingen we op
jacht en liepen we lange afstanden om wild te vinden. Dankzij dit gezinswerk
en ondanks onze beperkte middelen konden we in mijn schoolbehoeften
voorzien.

Mijn visie is niet beperkt tot de agro-ecologie. Ook voedselzekerheid is
belangrijk en vooral het ‘blauwe goud’, dat water is. Het is een zeldzaam
goed in bepaalde regio’s van de wereld, ook in mijn geboorteland.

Ik heb gesolliciteerd bij Protestantse Solidariteit omdat haar doelstellingen
en waarden ook de mijne zijn: waardigheid verlenen aan de schepping van
God. Ik wil graag investeren in een betere wereld waarin de schepping van
God (mens, dier en plant) in evenwicht leeft.
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SAMEN NADENKEN !

Searn-lue Ramantombotsox

Bezie het werk van God: wie maakt recht wat hij
krom heeft gemaakt? Geniet dus op de goede

dagen van het goede, maar zie op de slechte
dagen in, dat God naast de goede

ook de slechte dagen heeft gemaakt.
Geen mens kan in de toekomst zien.

(Prediker 7: 13-14).

Deze Bijbeltekst van Prediker past goed bij de Afrikaanse mentaliteit over
de fataliteit van het leven. De Afrikaan denkt dat alles wat hem overkomt,
voorspoed of tegenspoed, slechts de fataliteit van het leven is. Daarom
profiteren charlatans van de tegenspoed van de mensen.

Maar behalve dat, en erger nog, is dat als de goede dagen er weer zijn, we
niet de moeite doen om na te denken en om ons voor te bereiden op wat
eventueel weer op ons af kan komen. De Afrikaanse jeugd springt zorgeloos
om met het leven, met als gevolg de grote vraag: moeten we kwade dagen
ondergaan, zoals bijvoorbeeld de huidige pandemie, voordat we verplicht
worden om na te denken over hetgeen we zelf kunnen doen voor Afrika?

Het is interessant om een parallel te trekken tussen de joden in exil tijdens
de Babylonische Ballingschap en de Afrikaanse diaspora. De Babyloniérs
hebben de elite uit het land gedeporteerd en ingewijd in de Chaldese
wetenschap in de hoop hun gehechtheid aan hun eigen land, dat ze met
geweld moesten verlaten, te verbreken. Maar tot grote verrassing van de
onderdrukkers, zat de liefde voor het eigen land onder hun huid.

Een voorbeeld uit het Bijbelboek Nehemia: de koning zag dat Nehemia
altijd bedroefd was. Nehemia genoot het vertrouwen van de koning en
bekleedde een hoge plaats aan het hof. Maar ondanks dat hield Nehemia
niet op na te denken over de manier waarop hij de muren van Jeruzalem,
zou kunnen herbouwen, hét symbool van wederopstanding en herstel.

Ik denk dat de Afrikaanse diaspora, verspreid over de hele wereld, altijd dit
gevoel van ballingschap heeft.



Daarom zou ons exil constructief moeten zijn zoals die van de mannen
Gods van het volk Israél in het Oude Testament. Wat we geleerd hebben in
ons gastland, moet dienen voor de ontwikkeling van Afrika.

De Afrikaanse elite moet samen komen in permanente gedachtenuitwisseling
over hun respectievelijke landen van herkomst, zodat de vruchten van hun
expertise en reflecties voorgesteld kunnen worden aan hun landgenoten
in Afrika. Hun overwegingen moeten pragmatisch zijn, toepasbaar en
aangepast aan de werkelijkheid ter plaatse.

Het moment dat de aanzet geeft om hier samen over na te denken, mag
niet slechts een bepaald tijdelijk gebeuren zijn zoals de pandemie of de
beweging “ black lives matter”.

Er moet een blijvende reflectie ontstaan over onze identiteit, onze
geschiedenis, en niet slechts over een toevallige gebeurtenis. Het is waar
dat de dood van George Floyd de wereld heeft opgeschrikt, maar er zijn
nog veel ergere gevallen, die niet in de media komen. De reflectie die wij
willen is niet gevoed door een strovuur, maar in gang gezet door een vlam
die in ons binnenste brandt.

Misschien vraagt u waarom ik de gezamenlijke reflectie beperk tot de
diaspora? Het is geen kwestie van intellectuele capaciteit, verre daarvan!
Maar zoals ik gezegd heb: laten we realistisch zijn. De meeste Afrikaanse
landen leven in een politiek systeem van represailles. Daardoor heeft de
braindrain naar elders de verarming van het land nog verergerd.

-5-



Normalerwijze zijn alle reflecties synoniem met vrijheid van denken en
vrijheid van meningsuiting. En daar botst het. Want zij die aan de macht zijn,
regeren met represailles, met een soort heksenjacht tegen de opkomende
jonge elite van het land.

Daarom moet de Afrikaanse diaspora doorheen heel de wereld, een
achtergrond reflectie vormen. Wij hebben de plicht om van buitenaf
bescherming te bieden, en dat is een plicht voor elk lid van de diaspora,
want wij zijn niet per toeval daar, waar God ons geplaatst heeft.

Om nog eens naar de Bijbel te verwijzen: voor het algemene idee om
Afrika van buitenaf te beschermen, kunnen wij ons laten inspireren door het
verhaal van Jozef, de zoon van Jacob. Hij is verkocht als slaaf, zoals onze
voorouders. We kennen het verhaal. De Eeuwige heeft hem begenadigd
en zo is hij eerste minister geworden van Egypte. Ik vind dat de dromen
die God hem heeft gegeven goed samenvallen met onze tekst uit Prediker
7. In de eerste zeven jaar van overvlioed en geluk heeft hij provisie opzij
gezet om voorbereid te zijn op de volgende zeven jaar van hongersnood.
Daardoor heeft hij zijn broers en vader en de bevolking van Egypte kunnen
redden. Een voorbeeld om in te zien dat men de dingen van buitenaf in
gang kan zetten.

Alle mogelijkheden om na te denken in onze protestantse kerken die
voortgekomen zijn uit de diaspora, zijn aanwezig. Die kerken zijn zeer talrijk
en - en passant gezegd — zelfs talrijker dan de nationale kerken. Het is aan
ons om de ‘human resources’, dit menselijk potentieel te mobiliseren.

Mijn nederig advies is dan ook dat Protestantse Solidariteit een katalysator
zou zijn, om reflecties te organiseren en op te starten ook onder onze elite
van de immigratie. Des te meer, omdat de naam van onze vzw binnen de
Verenigde Protestantse Kerk in Belgié luidt:

“PROTESTANTSE SOLIDARITEIT”




" N

Covid19 in Kinshasa-Nsele: Jongeren van het Platform voor interal ontwikkeling van Congo
(PADIC) proberen de honger, die verwacht wordt na de versoepeling van de lockdown, voor te zijn.

Jongeren in Kinshasa tegen de honger...

De voorzitter van “Info Ngriri-Nigri”, Yves Tungila, vertrouwt ons toe: in plaats van
restaurants en bars te open, zou de regering zich beter buigen over de vraag ‘hoe
kunnen we de landbouwers, met gepaste middelen, weer aan het werk krijgen om
deze crisis te boven te komen'. Er is enorm veel werk te verzetten!

Sinds de opkomst van Covid-19 in november, waren heel weinig verenigingen
ongerust over de toekomst na Covid19. Vanwege de noodzaak vanuit het
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties om het objectief van een
duurzame ontwikkeling te bereiken in 2030 onder het motto “Zero Hunger”, zou de
huidige pandemie iedereen wereldwijd zorgen moeten baren en alle schijnwerpers
zouden erop gericht moeten zijn.

Want het is duidelijk: het nieuwe rapport over voedselveiligheid en voeding in
de wereld, toont aan dat nu 820 miljoen mensen, tegen 811 miljoen vorig jaar,
ondervoed zijn. Men mag zich afvragen met hoeveel mensen dit cijfer verhoogd zal
worden na deze crisis van 2020.




GEZICHTSPUNT VAN
EEN STADSAP@THE]K(ER

De apotheker is een professionele gezondheidsadviseur. Hij staat dicht bij
de patiénten. Hij luistert naar hen en geeft naar beste vermogen raad voor
een optimale bijstand in hun behandeling.

In de huidige wereldwijde gezondheidscrisis staat de apotheker in de
eerstelijnszorg, zowel in de strijd tegen Covid-19 als in de beheersing van
de stijgende curve. Op 17 maart kondigde de Belgische Veiligheidsraad
een algemene lockdown af, die de volgende dag om 12 uur voor het hele
Belgische grondgebied van kracht werd. Zo zagen mijn twee collega’s en ik
die ochtend vanaf de opening van de apotheek een massieve toename van
pati€nten die medicijnen en gezondheidsproducten kwamen inslaan. Vooral
een rush op paracetamol, alcoholische handgel, maskers en chloroquine
(geneesmiddel tegen malaria).

Als christelijke apotheker van Afrikaanse afkomst, viel het me op hoezeer
de mens gehecht is aan zijn gezondheid en tot alles bereid om die te
bewaren. |k realiseerde me hoe belangrijk gezondheidsinstellingen zijn.
In het merendeel van de zogenaamde geindustrialiseerde landen is het
gezondheidssysteem kwalitatief goed uitgerust.
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In Belgié heeft het merendeel van de bevolking toegang tot kwalitatieve
gezondheidszorg. Ditfundamentelerechtwaarvanmeningeindustrialiseerde
landen geniet, is niet gegeven aan de grote meerderheid van de bewoners
in de derde wereld.

In Belgié houden de media ons dagelijks op de hoogte van het aantal
sterfgevallen, de evolutie van de situatie en de aanbevelingen of
verplichtingen die moeten nageleefd worden om het ergste te voorkomen.

Maar ook voor Covid-19 leefde de Afrikaanse bevolking voortdurend met
de realiteit van de dood, door plagen die niet in te dijken zijn bij gebrek aan
medicijnen.

In Belgié kunnen we ons moeilijk voorstellen dat men kan sterven omdat
men niet beschikt over kwaliteitsvolle medicijnen of vanwege een schrijnend
tekort aan adequate gezondheidsstructuren zoals apotheken en stockage-
centra voor essentiéle medicijnen.

In Afrika, het gebied waar Protestantse Solidariteit werkt, kunnen de
meeste baby- en kindersterftes en die van zwangere vrouwen vermeden
worden, evenals sterven aan niet overdraagbare ziektes zoals diabetes,
hoge bloeddruk en kanker of aan besmettelijke ziektes zoals HIV/
AIDS en tuberculoze. Deze ziektes kunnen gemakkelijk thuis of in een
gezondheidscentrum behandeld worden, als er toegang zou zijn tot de
gepaste medicatie. Die zijn daar niet, maar wel in Belgié.

N

EEN APOTHEEK IN EEN DORP IN GUINEE
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Protestantse Solidariteit is €¢én van de NGO’s, die zich, met name op gebied
van gezondheidszorg, ter plekke inzet om de ongelijkheid te verminderen.
In de context van Covid-19, wil Protestantse Solidariteit niet dat die
ongelijkheid nog groter wordt. Door haar opdracht te steunen kunnen wij
hier het lot van vele kinderen verbeteren en vermijden dat mannen en
vrouwen ginds sterven, door hen de juiste medicijnen te leveren.

Als apotheker, komend uit landelijke Afrika, doe ik een beroep op u, om
gevoelig en solidair te zijn met onze gelijken in Afrika. Doe mee aan de
bevoorrading van goede medicijnen daar waar wij onze projecten hebben,
nu tijdens de Covid-19 epidemie en nadien in de post-Covid-19 context.

Van ganser harte dank ik u, in naam van Protestantse Solidariteit.

Bent uOerbunisd ?

Laat het ons weten
zodat u de
volgende uitgave
van

S (@,

kunt ontvangen
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WATER, HET BLAUWE GOUD IN AFRIKA

Het recht op water’ garandeert dat iedereen recht heeft op water:
voldsende, veilig, aanvaardbaar guiver, Getaa%aarmﬁyswk toegankellijk,
voor perssonlijk en huiselijk gebrui

Als de Verenigde Naties deze resolutie heeft aanvaard, dat drinkbaar water een
onvervreemdbaar mensenrecht is, hoeveel kinderen zullen er toch nog sterven
aan besmettingen in Afrika en elders, door gebrek aan drinkbaar water?

In het midden van het droogteseizoen, stierf
in Mpoyo, een klein dorpje in Zuid-Kasai, de
kleine Busanga aan cholera, besmet door het
water dat ze had gedronken.

Die dag was het zeer heet, geen zuchtje lucht.
Om niet helemaal naar de rivier te moeten lopen
gedurende uren, vulde Busanga de kalebassen
met water van de drenkplaats, daar waar de
kleine dieren van de savanne komen drinken.
Het waterniveau was zeer laag en zelfs als ze
het water zou hebben laten bezinken, was het
nog dodelijk besmet. Een tiental kinderen in het
dorp werden ziek, door dit ondrinkbaar besmet
water. Wat te doen?

Sinds de pandemie geldt de maatregel : “handen wassen voor en na elke maaltijd!”,
tijdens de lockdown en na de versoepeling. Maar daarvoor heeft men voldoende
water nodig.

In de Democratische Republiek Congo heeft meer dan de helft van de bevolking
geen toegang tot drinkbaar water. Vrouwen en kinderen moeten kilometers lopen
om water te halen.

In het dorp Mulanga halen de vrouwen water uit het Tanganyikameer, een half uur
lopen. Helaas is het water vervuild en veroorzaakt het ziekten. Daarom heeft de
watermaatschappij midden in het dorp een fontein met een kraan geinstalleerd. Zo
hebben de dorpelingen toegang tot voldoende water van goede kwaliteit. Er zijn
dus oplossingen mogelijk, maar er moet nog de goede wil zijn om dit uit te breiden
over heel Afrika.

Afrika blijft het continent waar toegang tot kwaliteitsvolle waterbronnen het
schaarst is. Problemen met voedselzekerheid worden verergerd door droogte
of overstromingen, die de infrastructuren kapot maken, de watervoorraden
besmetten en het risico op epidemieén verhogen. Daarom wordt vandaag water
steeds meer gezien als ‘het blauwe goud’ dat met zorg moet worden gebruikt,
omdat de waterbronnen uitgeput geraken. Meerdere stemmen roepen op om aan
de alarmbel te trekken, want een wereldwijde watercrisis is nabij.
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GEZONDHEID YOOR MOEDER EN KIND
OP DE PROEF GESTELD DOOR COVID-19

De doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling vereisen: honger
uitbannen, voedselveiligheid verzekeren, voeding verbeteren en duurzame
landbouw stimuleren. Daarbij ook alles in het werk stellen om in de dorpen
de toegang tot drinkbaar water te verbeteren, goede hygiéne maatregelen
te promoten en zuiveringsinstallaties ter beschikking te stellen; het gebruik
ervan te stimuleren.

Protestantse Solidariteit, bewust van haar missie, wil samen met haar
Afrikaanse partners, zoveel mogelijk aan deze doelstellingen meewerken
onder onze drie thema’s: Gezondheid, Opvoeding en Gendergeweld.

Van Rwanda tot Burundi, via Guinée en de D.R. Congo, zijn de ontvangers
van onze projecten vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen met HIV/AIDS
en tuberculose, kinderen die ondervoed zijn, die moeten gevaccineerd
worden of schoolgaand zijn.

Enkele cijfers: de hulp van Protestantse Solidariteit en Tavola Valdese ging
in 2019 naar 5.880 zwangere vrouwen, 2.865 vrouwen die borstvoeding
geven en 32 seropositieve vrouwen; naar vaccinatie voor 4.622 kinderen,
naar 20 tienermoeders en naar familiale planning voor 1.596 vrouwen.

Vooral vrouwen zijn ontvangers, niet
omdat ze deel uitmaken van verzorgend
personeel, maar omdat zij, zowel in tijden
van vrede als in tijden van oorlog het eerst
worden geraakt door ziektes, epidemieén
of pandemieén.

Om Covid-19 en andere ziektes te
bestrijden, wordt gevraagd heel regelmatig
de handen te wassen. Actie ‘vuile handen’
genoemd, Maar het is heel moeilijk om
deze aanbevolen gezondheidsmaatregel
te doen naleven. Want om te koken en
eten op tafel te kunnen zetten moet er al
genoeg water zijn! Beschikbaar water is
er alleen dankzij vrouwen. Maar de enkele
tientallen liter water die in de rivieren
gehaald wordt en moeizaam naar het dorp
gebracht, volstaan niet.
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Om Covid-19 te bestrijden moet men uitgebalanceerd eten om immuniteit
op te bouwen. Maar hoeveel families in landelijk Afrika eten volgens de
voedselbalans?

De meerderheid van onze ontvangers zijn vrouwen die werken op de akkers
om hun gezin te doen overleven.

Europa vreest een tweede Covid-19 golf. Afrika vreest na de pandemie een
stille golf: de honger.

Beschikbaar en voldoende voedsel is een absolute voorwaarde in de
strijd tegen ziektes en in het bijzonder tegen Covid-19. De Voedsel- en
Landbouworganisatie van de VN vermoedt dat ongeveer 75% van de
gezinnen geen gezonde voeding meer zal hebben na de Covid-19 epidemie.

Daarom denken wij in dit tweede semester van 2020 vooral aan die andere
golf, die in Afrika de reeds kwetsbare vrouwen en kinderen zal treffen: de
voedselonzekerheid en het gebrek aan water, met alle gevolgen van dien
voor de gezondheid, vooral van deze groep.

Deze vrouwen leven vooral in landelijke gebieden, staan vroeg op om water
te halen om hun taak in het gezin te vervullen. Dan gaan ze naar het veld
om te werken zodat er voedsel is voor hun gezin. Ze moeten dagelijks lange
afstanden afleggen onder de hete zon of de gutsende regen, met een kind
op de rug, om het gezin te doen overleven.

U kunt onze initiatieven steunen door gebed voor onze partners en in het
bijzonder voor deze groep.

-13 -



Moge God de noodzakelijke fondsen voorzien, door uw gift te storten op
bankrekening:

BE37 0680 6690 1028
met vermelding van Covid-19

Dit fonds zal dienen voor eten op tafel bij de mensen van onze projecten in
Burundi, Rwanda, Guinée en de D.R. Congo, te weten:

¢ De schoolkinderen in Rwanda,

* De tiener-moeders in Rwanda,

* De vrouwen die slachtoffer zijn van het geweld in Zuid-Kivu,
¢ De vrouwen met HIV en tuberculose in Guinée,

e Zwangere vrouwen in Congo en Burundi,

e De Batswa kinderen in Burundi

De hulp wil de voeding verbeteren door voedselpakketten te leveren
aan gezinnen en door hulpkits te voorzien voor de familiale landbouw en
veeteelt. Ook dient de hulp om het handenwassen in de gezinnen mogelijk
te maken en om waterputten te bouwen in de gezondheidscentra. Natuurlijk
ook voor de aanleg van waterbronnen voor drinkbaar water in de dorpen.




Steun onze acties !

BE37 0680 6690 1028
Mededeling:

“COVID-19"

GOED NIEUWS VOOR
AL ONZE DONATEURS

DE BESLISSING VAN 12 JUNI 2020
DOOR DE SUPERKERN MAAKT DEEL UIT
VAN DE STEUNMAATREGELEN VAN
HET FEDERAAL PLAN VOOR SOCIALE
EN ECONOMISCHE BESCHERMING.

Een aantrekkelijkere belastingvermindering voor
giften gedaan in 2020, moet de vrijgevigheid
in tijden van Covid19 stimuleren.

DE BELASTINGVERMINDERING
VOOR GIFTEN GAAT

GAAT VAN
45 NAAR 60 %

Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking
komt voor de belastingvermindering van giften
wordt verhoogd van 10 tot 20%.
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