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Editoriaal
Beste lezer, 
Graag maken we gebruik van dit eerste nummer van 2020 van ons tijdschrift MOYO, 
om u hartelijk te danken voor uw waardevolle giften tijdens de Adventscampagne 
2019, «Hoop, Geloof en Talent», ten voordele van het project «Ik help een kind». 
Dankzij uw steun werd 12.483 euro ingezameld. Hierdoor kunnen kansarme kinderen 
in Rwanda genieten van een opleiding die hen betere toekomstperspectieven biedt.
We lichten u ook een belangrijk project in Rubengera (Rwanda), toe waar we 
achtergelaten kindmoeders ondersteunen. Er is ook nieuws uit Gitega (Burundi), van de 
kleine gemeenschap van Batwa die we helpen zodat hun kinderen naar school kunnen 
gaan. En Bernard Zoltan-Schümer becommentarieert de titel van deze MOYO: «Het 
Verloren Schaap». Hij legt ons uit dat de band die God met zijn schepping verbindt, 
liefde wordt genoemd.
We willen u ook een wijziging van het personeel van Protestante Solidariteit melden. 
Lies Gernaey, onze uitvoerend secretaris, heeft besloten haar loopbaan een nieuwe 
wending te geven. Ze verlaat ons dit jaar om les te geven op een secundaire school, 
dichter bij huis.
Wij betreuren dit vertrek, maar begrijpen haar keuze en wensen haar het beste in haar 
nieuwe professionele leven. We danken haar heel erg voor haar professionaliteit en haar 
enorme toewijding gedurende de vijf jaar dat ze aan het roer stond van Protestantse 
Solidariteit. Ze zal nog lang een referentie voor haar collega’s, vrijwilligers en vrienden 
blijven. Bedankt Lies!
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Het Verloren Schaap
Bernard-Zoltán Schümmer

Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, 
laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar 
het verdwaald dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?  (Lk 15:4)

Jezus stelt God aan ons voor als een 
herder die zijn 99 schapen in de wei 
laat om op zoek te gaan naar het 
verloren schaap tot hij het gevonden 
heeft. Als een herder niet 1 schaap kan 
verliezen, dan is dat des te meer reden 
waarom God niet kan instemmen met 
het verlies van degene die zijn beeltenis 
draagt.

God is Liefde, en hij brengt zichzelf in 
moeilijkheden over een klein schaapje 
dat verloren is gegaan.

Uit de tekst,  die spreekt over God en over 
zijn immense barmhartigheid, hebben 
we een stationsromannetje gemaakt:

«Er was eens een arm, ongehoorzaam schaap dat uit de kudde ontsnapte en 
verloren ging, maar zijn meester, die een goed mens was, zocht het en vond het 
schaap».

Wat Jezus zegt is veel sterker: de man met 100 schapen aanvaardt niet  om de man 
met 99 schapen te worden. Hij doet er alles aan om het verloren schaap te vinden. 
En degene die dat niet zou doen, zou onwaardig zijn om 100 schapen, of zelfs 10, 
of zelfs 1 schaap te hebben. Er is een band tussen hem en de schapen, en wie die 
band lichtvaardig zou behandelen, zou het niet verdienen om te hoeden  wat hij 
heeft.

De band die God aan zijn schepping bindt is duizend keer sterker dan het gevoel 
van eigendom; deze band heet Liefde. God zal er nooit mee instemmen dat 
deze band wordt verbroken. Want zelfs als deze band maar één keer zou worden 
verbroken, zou zijn geluk worden bezoedeld en zou hij alleen het schaap zien dat 
hij mist.



“Stel je voor dat een schaap van een kudde 
van honderd schapen verdwaalt”, zegt Jezus.            
“Welke herder zou de negenennegentig andere 
achterlaten om hem te gaan zoeken? ”

Maar deze herder doet dat, hij 
zoekt steeds verder het verloren 
schaap, totdat hij het gevonden 
heeft. Dan legt hij het op zijn 
schouders en draagt het naar 
huis. En hij is blij! Hij is zo blij dat hij 
zijn vrienden uitnodigt voor een 
feestje.

Net zoals de Goede Herder zijn 
verloren schaap overal zoekt, 
zo helpt Protestantse Solidariteit 
mensen die verstoten zijn. 

MOYO : kinderpagina !
Help de Goede Herder om zijn verloren schaap terug te vinden !

a
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Hoop,  Geloof en Talent
December stond in het teken van hoop, geloof en talent. En 
het zijn deze drie woorden die het studiefonds "Ik help een kind" 
kenmerken. Hoop en geloof, de motor van onze acties, maar 
ook het vertrouwen in de talenten van deze ondersteunde 
kinderen. Al meer dan 20 jaar helpen de Verenigde Protestantse 
Kerk in België en Protestantse Solidariteit arme kinderen.

Wat een vreugde om de som van de Hoop, Geloof en Talent 
als adventscampagne te kunnen aankondigen:

12. 483 euro !!!

Dankzij uw steun kunnen kinderen hun studie voortzetten, zonder 
zich zorgen te maken of ze de school wel kunnen betalen. Dit 
jaar kunnen ze onbezorgd de lessen volgen en zich volledig 
wijden aan hun studie, hun dromen en hun toekomst.

Nog een grote dank 
aan al onze trouwe donateurs 

van het studiefonds.



De verlaten kindmoeders 
van Rubengera

We hebben een afspraak met Marceline, een lid van 
de vereniging Tujyinama in Rubengera (Rwanda), 
drie uur rijden van Kigali. Ze verwelkomt ons 
met een grote glimlach. Slechts 23 jaar oud, heeft 
ze al een moeilijk leven achter de rug: haar vader 
overleed toen ze nog klein was en dus heeft haar 
moeder haar en haar broers en zussen alleen 
opgevoed.

Op school ontmoet ze een jonge man, knap 
en vriendelijk. Bovendien geeft hij haar kleine 
geschenken. Maar ze wordt zwanger. De jonge

man vlucht en laat Marceline alleen achter. Haar familie heeft haar afgewezen. Ze 
bevindt zich op straat.

Na een paar maanden werd ze opgenomen door de vereniging Tujyinama, die 
zorgt voor jonge moeders. Ze hielpen haar, luisterden, adviseerden ... Beetje bij 
beetje herwon Marceline haar hoop en haar glimlach.

Dankzij bemiddeling met haar familie keerde ze terug naar huis. Door de steun 
van Protestantse Solidariteit heeft Marceline haar studie hervat en is ze net klaar 
met de tweede graad secundair. Ze vertelt ons:
«Eerst had ik geen hoop. Ik wist niet wat te doen met mijn baby en ook niet met 
mijzelf. Ik voelde me heel slecht. Maar toen ik de vereniging Tujyinama  ontmoette, 
veranderde alles. Ik werd niet langer veroordeeld en ze speelden met mijn kind 
zonder het te minachten. Ze hebben me veel geholpen. Nu heb ik plannen: ik wil 
graag naar de universiteit gaan».
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3 jaar steun 
Protestantse Solidariteit zet zich in voor de ondersteuning van een groep van 70 
adolescente meisjes die drie jaar in de steek werden gelaten vanwege hun kinderen. 
Een eerste taak is het sensibiliseren van de gezinnen, maar ook van de meisjes. 
Door gezinnen met elkaar te verzoenen, sensibiliseren we een hele gemeenschap 
over hun kijk op deze kindmoeders.

Maar naast psychologische ondersteuning, helpen we hen ook door 
inkomstengenererende activiteiten zoals het fokken van konijnen en geiten, het 
groentenveld en het naaiatelier. Dankzij het naaiatelier leren de meisjes een vak en 
kunnen zij zichzelf en hun gezin onderhouden.

Sommige meisjes wilden terug naar school en hun secundaire school afmaken: 
dat is wat we mogelijk maken! Vijf meisjes keerden na enkele jaren afwezigheid 
terug. Maar ondanks de zorgen die een kind met zich meebrengt, zijn ze allemaal 
geslaagd en zitten ze nu in hun laatste jaar. 

Protestantse Solidariteit is trots om samen met deze meisjes hun toekomst te 
kunnen opbouwen. Net als het verloren schaap wil Protestantse Solidariteit voor 
verlaten mensen zorgen.

De vereniging TUJYANAMA steunen?
Doe een gift op : 

BE37 0680 6690 1028
Mededeling : EPR RWANDA
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Van marginaliteit tot aanvaarding
Sinds september 2018 helpt Protestantse Solidariteit een kleine gemeenschap 
van Batwaá (pygmeeën) in Gitega (Burundi). Het doel is om Batwa-studenten te 
helpen en aan te moedigen hun opleiding voort te zetten. Velen van hen stoppen 
te vroeg met school, sommigen na het voltooien van het zesde leerjaar maar de 
meesten verlaten de school al na het derde leerjaar. Het komt zeer zelden voor 
dat een Batwa-kind zijn studie voortzet en afrondt. Hiervoor zijn veel redenen: 
er is bijvoorbeeld de extreme armoede waarin de gemeenschap zich bevindt, de 
onwetendheid van de ouders omdat de meesten immers nooit op de schoolbanken 
hebben gezeten, stigmatisering, huwelijken op zeer jonge leeftijd, enz.

Omdat sommige ouders hun kinderen aanmoedigen om met school te stoppen, 
hebben we ouders maar ook schooldirecteurs en lokale overheden verduidelijkt 
hoe we de schoolcarrière van hun kinderen kunnen ondersteunen. 

We leggen aan de leerlingen en hun ouders en de lokale Batwa-gemeenschap, het 
belang uit van het project voor de toekomst van alle Batwa-kinderen. 

We maken de ouders ook bewust van het feit dat zij een belangrijke rol spelen 
voor de duurzaamheid van het project. 
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Door de studies van hun kinderen te stimuleren en vooral de meisjes te 
ontmoedigen de school te verlaten om te huwen garanderen zij immers een 
betere  toekomst voor de kinderen. 

Dit jaar hebben we voor 5 kinderen gezorgd: 4 meisjes en een jongen. We 
ondersteunen  op 3 domeinen:  schoolmateriaal, medische zorg en voedselpaketten.

Scholing: we financieren de inschrijvingsgelden van de kinderen en elke leerling 
ontvangt ook een schoolpakket bestaande uit onder meer: stylo’s, potloden 
en een zogenaamde wiskundige doos, die 2 kleine latten, 2 kompassen en een 
gom bevat, twee uniformen, ... De kinderen zijn erg blij met dit materiaal en de 
schooluniformen. Nu worden ze immers niet meer berispt door hun leraren en 
het bevordert hun integratie op school.

Medische zorg: we voorzien ook de nodige middelen voor de medische zorgen 
van de kinderen, omdat deze kinderen in extreme armoede leven. Gelukkig is 
het afgelopen jaar geen enkel kind ziek geworden. Maar dankzij de medische 
ondersteuning hebben ze nu allemaal een ziekteverzekering,  net zoals bij ons.

Voedselpakketten: vier keer per jaar ontvangen de gezinnen van de kinderen een 
voedselpakket. Dat bevat onder meer rijst, bonen, palmolie, zout en bloem. Deze 
voedselpaketten zijn waardevol omdat de ouders vaak niet genoeg te eten hebben 
en de kinderen thuishouden om mee te zorgen voor het gezinsinkomen. 

Dankzij de voedselondersteuning zijn de ouders ook meer geneigd hun kinderen 
school te laten lopen.

Dit jaar wil Protestantse Solidariteit deze 5 kinderen verder ondersteunen en 
peetouders vinden voor nog 5 andere kinderen. Wil u ook sponsor worden van 
het «Batwa» project ?

Word meter of peter van de Batwa’s ! 
Het richtbedrag is 30€ /maand. 

Alle giften zijn welkom op : 
BE37 0680 6690 1028 

Mededeling: Batwa’s
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Protestantse  Solidariteitsnieuws
Een pagina wordt omgeslagen op het 
hoofdkantoor van  Protestante Solidariteit: na 
5 jaar verlaat Lies ons voor nieuwe horizonten. 

We laten Lies aan het woord 
voor een afscheid en aanmoediging

“Ik ben blij en trots op alles wat Protestantse 
Solidariteit de afgelopen 5 jaar heeft kunnen 
bereiken. Ik kwam in een moeilijke tijd toen 
er een grote herstructurering plaatsvond: de 
projecten waren verminderd, de inkomsten 
daalden van jaar tot jaar en er was weinig contact 
met de kerken.

Het was een enorme uitdaging, maar God was goed. We hebben gouden 
vrijwilligers gevonden die voor de communicatie en de boekhouding zorgen, 
twee gebieden die essentieel zijn voor ons dagelijks werk. Ik dank ze uit de grond 
van mijn hart voor deze jaren van samenwerking, plezier en ondersteuning.

Maar ik zag Protestantse Solidariteit ook groeien, beetje bij beetje. De relaties 
met kerken zijn verbeterd: elk jaar hebben we meer dan 10 presentaties gegeven 
in onze gemeenten. Het was een vreugde jullie allemaal te ontmoeten. Deze 
vergaderingen, de leuke woorden of brieven gaven me de boost voor het dagelijkse 
werk.

Het waren ook 5 jaren waarin ik de projecten zag groeien. Nieuwe projecten 
zijn ontstaan, zoals het onderwijsproject «Batwa» of de renovatie van de 
orthopedische werkplaats in Guinee. Ook lopende projecten zijn verbeterd 
en verfijnd. De missies waren de kers op de taart van ons werk voor iedereen: 
donoren, bestuursleden en personeel.

Het waren vijf prachtige jaren, met veel ontdekkingen, geweldige ontmoetingen 
en nieuwe vrienden. Bedankt allemaal voor uw steun, uw vriendelijke woorden en 
gebaren. Ik verlaat Protestantse Solidariteit met een kein hartje maar vol hoop 
en vertrouwen omdat ik weet dat Protestantse Solidariteit in goede handen is.

     Lies Gernaey 
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FORMULIER DOORLOPENDE OPDRACHT

Ik, ondergetekende                      q  Dhr.                     q   Mevr.               		
Voornaam ..................................................................................................................................................................................
Naam  .........................................................................................................................................................................................
Adres  .........................................................................................................................................................................................
Nr .................................................... 
PC ...............................................................................................................................................................................................
Stad ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geef mijn bank de opdracht om op rekeningnummer  BE37-0680-6690-1028 

van Protestantse Solidariteit, Brogniezstraat 46,  1070 Brussel

het bedrag van  q € 15      q € 20      q € 30      q € ..................  te storten  

maandelijks    -    trimestrieel    -    semestrieel

en dit vanaf  ......... /......... / ........  van rekeningnummer:  ...........-................................-........

met vermelding van  ...................................................................................................................

                              Datum		                                              Handtekening

              ..................................	             		  ..................................................

Ik kan op elk moment bij mijn bank mijn betalingsopdracht wijzigen of beëindigen

Geef ons uw nieuw 
adres door zodat we alle 

communicatie naar 
het juiste adres 
kunnen sturen. 

Dank u.

Verhuisd  ?



We zijn verheugd aan te kondigen dat dit jaar een nieuw driejarig 
epidemiebestrijdingsprogramma van start gaat. Tavola Valdese, onze donor, 
heeft het akkoord met ons voor 3 jaar verlengd.

Een nieuw actieveld: in Guinee 
integreren we in ons programma/ in 
onze projecten de strijd tegen diabetes, 
een ziekte die nog steeds weinig bekend 
is in Afrika en onder behandeld. 

Diabetes is een abnormale toename van 
het glucosegehalte in het bloed. Deze 
afwijking is te wijten aanonvoldoende 
of onjuist gebruik van insuline. 

De monitoring en behandeling van diabetespatiënten vereist voldoende 
medische kennis, maar ook de mogelijkheid om een ​​chronische ziekte op te 
volgen. 

Onze partner ‘Centre Hospitalier Régional Spécialisé’ van Macenta heeft een 
lange ervaring met het monitoren van patiënten met chronische ziekten zoals 
tuberculose, lepra en aids. Nu zullen ze de opvolging voor diabetespatiënten 
eraan toevoegen.

We ondersteunden hen reeds om de computersoftware aan te passen voor 
het monitoren van patiënten, en om, met de aankoop van medicijnen zoals 
insuline,  verschillende soorten diabetes te behandelen. 

Protestantse Solidariteit en Tavola Valdese zijn blij hen te kunnen steunen 
in dit baanbrekende werk dat dit jaar begint. We houden u op de hoogte van 
ontwikkelingen.

Een nieuw driejarig 
programma om epidemieën 

te bestrijden


