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LID VAN

Protestantse Solidariteit onderschrijft de 
ethische code van VEFW.  

Beste lezer, 

Dit jaar wil Protestantse Solidariteit iets speciaals doen voor de 
Adventscampagne van 2019. De campagne wil het project «Ik help een 
kind» steunen, dat de meest kansarme kinderen in Rwanda helpt om hun 
opleiding af te ronden.  Hiervoor willen we ons richten tot de kinderen, die 
een centrale plaats hebben in ons project, maar ook tot de volwassenen (we 
zijn u niet vergeten). 

Deze speciale editie wil de gelegenheid bieden om als een familie samen te 
komen, rond het kerstfeest. Hiermee hopen we dat u iets meer leert over 
de situatie van Rwandese schoolkinderen, maar ook dat u het belang van 
onderwijs in het leven van een kind begrijpt. 

Wij hopen dat u de kans krijgt om met uw (klein)kinderen het kerstverhaal 
te lezen, evenals het spelletje over onderwijs dat wij speciaal voor de kleine, 
middelgrote of grote kinderen die u bent, hebben gemaakt!

Want blijven we niet allemaal, diep van binnen, een beetje kind? 

En Jezus zegt in Matteüs 19:14 «Laat de kinderen tot mij komen en hinder 
hen niet; want het koninkrijk van de hemel is voor hen die zijn als zij».



Dit jaar behaalt de actie postzegels een record: meer dan 2.000 € zijn al 
gestort!

Maar wie is de persoon die zoveel postzegels verkoopt ten gunste van ‘Ik 
help een kind’?

Ik ben Pieter/Abraham van Rhijn en werd opgevoed door pleegouders in 
Bussum, Nederland. Daar mijn pleegvader een groothandel had in speelgoed 
ben ik opgevoed om ook een handelsman te worden. In 1954 startte mijn 
loopbaan als vertegenwoordiger. Eind 1960 ontmoette ik een lief meisje 
(toevallig op een liefdadigheids-feest) en trouwde met haar in augustus 1962. 
Zij schonk mij 2 zonen, en dus ben ik nu opa van 5 kleinkinderen (de liefsten 
van de hele wereld!).   Eind 1996 kreeg ik een hartaanval en dus zette mijn 
werkgever mij in 1997 op brugpensioen. En toen had ik eindelijk tijd voor 
mijn hobby: de filatelie. Ik had al een grote verzameling, want als ik in het 
buitenland was voor mijn werk, kocht ik daar alle nieuwe uitgiften bij het 
eerste, beste postkantoor. 

Pieter of Abraham?

Pieter en Abraham zijn dezelfde persoon; Pieter is mijn roepnaam die in de 
oorlog ontstaan en gebleven is, want Abraham was in 1940/45 een gevaarlijke 
naam. (Ik ben van Joodse afkomst, en moest in 1942 onderduiken . . .  en mijn 
leven is in 1944 te Veenendaal (Nederland) gered door een gereformeerde do-
minee, genaamd B.D. Smeenk).
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Een geweldig verhaal : De postzegels die we 
verzamelen voor «Ik help een kind»



Hoe bent u in contact geraakt met Protestantse Solidariteit en haar 
speciale actie door middel van postzegels?

Ik ben in contact gekomen met Protestantse Solidariteit dank zij Dorus Boland 
(lid van de Protestantse kerk op de Graanmarkt). Hij was een lange tijd mijn 
werkgever en nog steeds een goeie vriend. Ik ging in 1975 als vertegenwoordiger 
aan het werk voor hem en dit was de fijnste en leukste periode van mijn 
loopbaan. Hij kwam een keer te voorschijn met een collectie postzegels en zo is 
het begonnen.

Welke zijn uw stappen om de postzegels te verkopen?

Sinds 1997 ben ik lid van een groot aantal postzegelverenigingen. Op sommige 
bijeenkomsten van deze clubs worden veilingen gehouden. In 2 verenigingen 
ben ik in het bestuur en ook veilingmeester. Dus er gaan veel verzamelingen 
door mijn handen. 

Maar postzegels hebben veel waarde verloren…

Tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat de waarden van de postzegels heel 
snel aan het dalen zijn. Dit komt in de hoofdzaak door dat er steeds minder 
verzamelaars zijn.	
De jongere mensen hebben geen interesse meer voor deze hobby. Vlak na de 
oorlog moest iedereen postzegels gaan verzamelen  «want dat was een heel 
goede belegging». Al die mensen, die daar toen in geloofden, komen nu te 
overlijden; dus er is nu een overaanbod.

Als veilingmeester mocht u een percentage krijgen van de verkoop maar 
u ziet er af van; waarom?  

Ik neem geen percentage op de verkoop, omdat deze verkopen voor een goed 
doel zijn die mij echt aan het hart ligt, en ik ben blij als ik een kleinigheid voor 
dit goede doel kan doen.

Hartelijk bedankt meneer van Rhijn 
voor zo’n prachtige samenwerking! 
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«Ik help een kind» is ook solidariteit, een band van broederlijkheid 
tussen velen. Hoop, talent en geloof staan centraal in ons project. 
Dit geloof is ook het geloof dat er meer te geven dan te ontvangen 
is. Hier volgt een kerstverhaal waarvan we hopen dat u er plezier aan 
beleeft! Is er een betere manier om je hart te verwarmen dan met een 
kerstverhaal,  in deze tijd van vakantie, natte sneeuw en kou?

De weg van de sterren 
Er was eens een klein meisje Elsa dat met haar moeder in een dorp, 
Bethlehem woonde. Ze waren zo arm dat ze in een oude hut in een veld 
met verlaten olijfbomen woonden. Ze hadden geen bed om in te slapen, 
weinig kleren om aan te trekken en nauwelijks een beetje brood om te 
eten. Niemand kwam ooit naar hen toe en ze dachten vaak dat de hele 
wereld hen in de steek had gelaten.
Elsa en haar moeder overleefden, dankzij de vindingrijkheid van het 
meisje, dat altijd een paar vijgen, een paar paddenstoelen en een paar 
korenaren vond. Soms vond ze olijven op de oude bomen en rende dan 
weg om ze op de dorpsmarkt te verkopen. 
Bethlehem was al een paar dagen in beroering: keizer Augustus had ‘een 
volkstelling van de bewoonde wereld’ bevolen en er waren mensen van 
overal naar Bethlehem gekomen. Maar ver van deze opwinding was Elsa 
druk op zoek naar wat voedsel voor de maaltijd. Terwijl ze de weg afliep, 
ontmoette ze een oude vrouw die tegen haar zei: «Alsjeblieft, meisje, geef 
me iets te eten, ik heb zo’n honger!». Elsa, die een hart van goud had, gaf 
haar onmiddellijk het kleine stukje brood dat ze had gekregen in ruil voor 
de paar olijven die ze de dag ervoor had geplukt. “Hartelijk dank, kleine 
meid,» zei de oude vrouw. “Zonder jou, zou ik verhongerd zijn.”
Elsa vervolgde haar weg en kwam aan bij een bron, verborgen door wilde 
vijgenbomen en grote stenen. Het was er stil... Elsa vulde haar mandje 
met gouden vijgen en leste haar dorst met vers water uit de bron. Het 
was toen dat ze iemand hoorde wenen... Ze schoof de bladeren van de 
vijgenboom opzij en ontdekte twee kinderen die huilden en zich bang 
verstopten onder de struiken. «Wees niet bang, kleintjes! Ik zal jullie 
geen pijn doen. Maar waarom huilen jullie zo?» «We... we... we zijn 
verdwaald», stamelden de kinderen tussen de tranen door. «Maar waar 
wonen jullie?” “Ver weg van hier,” antwoordden de kinderen, maar onze 
ouders zijn in Bethlehem voor de volkstelling. 



We verblijven bij Sarah, de naaister.» «Rustig, kinderen, ik zal jullie de 
weg wijzen.” En Elsa wees hen de weg en hervatte haar tocht naar huis in 
de heuvels van Bethlehem.
Ondertussen was het donker geworden. Elsa haastte zich om bij haar 
moeder te zijn, die zich zeker zorgen zou maken. Natuurlijk had ze geen 
fruit meer om te eten of een sjaal om zich te warmen, maar ze was zo blij 
dat ze mensen had kunnen helpen. Ondanks de kou van de nacht heerste 
er een zachte warmte in haar hart. 
Maar al snel was Elsa, verdwaald in een bos dat ze niet kende.... Ze tastte 
in het donker en probeerde de heuvels te zien waar ze elke hoorde ze 
een stem fluisteren: “Jij die niets had, je deelde alles. Jij die je in de steek 
gelaten voelde, hebt de last van anderen verlicht... Volg nu het pad van de 
sterren en blijf vertrouwen hebben!”
Het was toen dat één heel veel sterren de weg van Elsa verlichtte. Alle 
sterren samen vormden een pad en straalden steeds helderder en helderder 
om haar te begeleiden. Elsa dacht dat ze droomde, zo verlicht was het pad. 
Toen zag ze iemand met een aureool van licht dichterbij komen en die zei 
tegen haar: «Wees niet bang, kleine meid! God zag je gouden hart en hij 
heeft jou gekozen om met mij het vreugdevolle nieuws van de komst van 
de Verlosser te verkondigen aan allen die arm en afgewezen zijn”... Een 
Verlosser... Elsa begreep het niet, maar ze volgde de engel en voelde dat er 
iets buitengewoons zou gebeuren. Ze kwamen al snel bij een groot veld 
waar herders de nacht doorbrachten met hun kuddes. Een verblindend 
licht omhulde hen plotseling... De boodschapper zei tegen hen: «Wees 
niet bang! Het is goed nieuws dat ik u kom vertellen, een grote vreugde 
voor alle mensen: Vandaag is er een Verlosser geboren, hij is de Messias 
die u verwacht. Ga naar hem toe! Ga hem opzoeken! U herkent hem aan 
dit teken: de pasgeborene ligt in een kribbe».
Opnieuw leken de sterren een pad te vormen alsof ze de weg wezen... De 
herders volgden Elsa die de weg van de sterren al aan het volgen was. En 
toen de sterren boven een oude hut stopten, geloofde Elsa haar ogen niet... 
Het was in haar arme huis dat Jezus, de Verlosser, de Messias, onderdak 
had gevonden. Een sprankelende ster omhulde nu de hele kleine hut. 
Een kind lag in het stro van de kribbe, zoals de engel had gezegd. Elsa 
voelde een immens geluk en een grote vrede vulde haar hart. Toen ze op 
haar knieën viel, begon ze te bidden. En het kind lachte haar toe. De hele 
wereld wist dat er die nacht een Verlosser was gekomen om de weg van 
vrede en geluk voor de mensen te openen.

Op idees-cate.com, door Myriam, België, Henegouwen.
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Hoe kan ik het studiefonds 
“ik help een kind” steunen? 

Het beste is om het fonds gedurende 6 jaar te sponsoren.  Dit komt overeen 
met de scholing van de kinderen en garandeert hun beurs tot het einde van 
hun studies. Een fiscaal attest wordt gegeven vanaf € 40/jaar. 

Een eenmalige gift
Je kunt een éénmalige gift doen om het onderwijs in Rwanda te steunen.  
Rekeningnummer: BE38 3104 9936 4372 - BIC BBRUBEBB.  Met de 
vermelding: “adventscampagne 2019” 

Word meter of peter 
Meter of peter worden betekent een maandelijkse gift op langere termijn. 
Het streefbedrag per maand is 20 euro. De doorlopende opdrachten kunnen 
overgemaakt worden naar het rekeningnummer: BE38 3104 9936 4372. 

Bedankt voor uw hulp, elke gift telt!

Meter of peter worden betekent een maandelijkse gift op langere termijn. 
Het streefbedrag per maand is 20 euro. De doorlopende opdrachten kunnen 
overgemaakt worden naar het rekeningnummer: 

Formulier “mijn engagement”
Stuur dit formulier terug naar 

PROTESTANTSE SOLIDARITREIT
Brogniezstraat, 46, 1070 Brussel

m	 Ik wil een folder Algemene informatie ontvangen
m	 Ik wil het studiefonds “Ik help een kind” sponsoren met een 		
	 regelmatige gift
m	 Ik wil ambassadeur worden voor Protestantse Solidariteit en wens 		
	 hierover meer informatie te ontvangen
m	 Ik wil vrijwilliger worden
Naam : …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…… 
Straat : …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nummer : …. . . . . . . . . . . . . . . .

PC :  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Plaats : …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening : ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Een spel voor kinderen: «Violette gaat naar school»
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GELOOF - HOOP - HULP - JEZUS - KIND - LEREN - PASSIE -RWANDA - SCHOOL - TALENT - ZEGEN 

Violette is 13 jaar oud en woont in 
Rwanda. Ze is een goede studente maar 
helaas heeft haar familie niet genoeg 
geld om haar studie te betalen, dus 
moest ze stoppen met school
Op een dag kwam de predikant naar 
Violette om haar te vertellen dat hij 
goed nieuws had: Violette kreeg een 
beurs om naar school te gaan. Wat een 
vreugde! Violette had gelijk: God heeft 
haar gebed gehoord.
Vandaag is Violette bijna klaar met 
haar studie en werkt ze hard om daar 
te komen. Violette kijkt ernaar uit om 
te werken en te laten zien wat ze heeft 
geleerd!
Violette houdt van spelletjes en heeft 
een uitdaging voor jou! Kun je de 11 
verborgen worden vinden? 

Hint 1 :

Woorden kunnen diago-
naal, verticaal of 
horizontaal, vooruit of 
achteruit voorkomen.
Ja, we hebben je 
gewaarschuwd:Violette 
houdt van een uitdaging!
Hint 2 :

Moeilijk? Hier heb je 
de lijst met de verbogen 
woorden. 


