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“COVID19”

GOED NIEUWS
VOOR AL ONZE
DONATEURS

DE BESLISSING VAN
12 JUNI 2020 DOOR DE SUPERKERN
MAAKT DEEL UIT VAN DE
STEUNMAATREGELEN VAN HET
FEDERAAL PLAN VOOR SOCIALE
EN ECONOMISCHE BESCHERMING.

Een aantrekkelijkere
belastingvermindering voor giften
gedaan in 2020, moet de vrijgevigheid
in tijden van Covid19 stimuleren.

DE BELASTINGVERMINDERING
VOOR GIFTEN GAAT

GAAT VAN
45 NAAR 60 %

Het aandeel van het netto-inkomen
dat in aanmerking komt voor de
belastingvermindering van giften wordt
verhoogd van 10 tot 20%.

De Covid19 pandemie komt in vele landen van
Afrika op het slechtst denkbare moment; op
het moment van overstromingen en met de
toenemende verslechtering van het klimaat.

Meer dan helft van de Afrikaanse bevolking is
voor haar bestaan afhankelijk van de landbouw.
Landbouw is essentieel. Helaas zien we dat
de pandemie de kwetsbaarheid van de kleine
landbouwbedrijven heeft verhoogd en dat
daardoor hun bestaansmiddelen verstoord zijn.
De armen en de meest kwetsbaren lopen het
hoogste risico om te lijden.

De kleine boeren, marktverkopers, vrouwen en
jongeren die direct van hun landbouwinkomsten
leven, zijn zwaar getroffen. Honger en slechte
voeding maken deze mensen kwetsbaarder en
verhogen het risico om niet alleen Covid19 op te
lopen met ernstige gevolgen, maar ook andere
ziekten, waardoor ook de het aantal landbouwers
dat kan werken, vermindert.

Voldoende voeding en hygiéne maatregelen zijn
dus essentieel om een ramp in de landen van
onze partners te voorkomen. Maar voeding en
hygiénemaatregelen zijn niet de enige de sleutel
om een catastrofe in te dijken.

Men moet ook kunnen rekenen op een
goed functionerend gezondheidssysteem,
desinfecteringsproducten, mondmaskers en
bewustmakingscampagnes, zoals bij ons.

De projecten, in gang gezet door Protestantse
Solidariteit, willen nog meer pro-actief inzetten
op voedsel en hygiéne, gezondheidszorg en
watervoorziening.

Daarvoor hebben we u nodig,
uw betrokkenheid en uw vrijgevigheid.
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ONZE SOLIDARITEIT

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten
heeft, zonder tegenzin of dwang,
want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

(2Kor.9:7)

HOOP

U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.

(Psalm71:5)

VERTROUWEN

Gezegend wie
op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.

(Jeremia17:7)

Protestantse Solidariteit weet dat de tijd
na Covid19 voor Afrika een drama met
voedselschaarste, ondervoeding en armoede
wordt. Eris daarom dringend nood aan duurzame
voedselsystemen om de verwachte calamiteiten,
zoals ondervoeding en armoede te verzachten,
evenals de nood aan watervoorziening. Onze
solidariteit is dus van levensbelang.

Mutombo, een jongen van 12, heeft zijn eigen
“tippy-tap” gebouwd. Een ingenieus handen-
was-apparaat dat water bespaart. Het maakt dat
je juist maar zoveel zeep en water gebruikt als
nodig is om je handen te wassen. Want in het
dorp is water een schaars goed. Je moet een uur
lopen om je te bevoorraden uit de rivier. Maar het
risico is groot dat het water vervuild is en niet
drinkbaar.

Bij Protestantse Solidariteit zijn we er ons van
bewustdatde pandemielangkanduren. Daarom
gaat onze eerste aandacht bij de ondersteunde
projecten uit naar het stimuleren van de
landbouwproductie en de voedselveiligheid.
Zo hopen we dat de kinderen, die het eerste
slachtoffer zijn, vrolijk kunnen opgroeien en
verantwoordelijke mensen kunnen worden met
vertrouwen in een betere toekomst.
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Deze tijd is zwaar voor iedereen, maar vooral voor
onze partners in Afrika.

Ook in Belgié zijn het moeilijke tijden, maar we zijn
ons bewust van de omvang van de noden in Afrika,
vooral daar waar wij belangrijke projecten steunen.

Onze partners ter plaatse zijn verantwoordelijk voor
zwangere vrouwen, verkrachte vrouwen, vrouwen
getroffen door HIV/AIDS en tuberculose; ook voor
kinderen die getroffen zijn door ondervoeding, die
gevaccineerd moeten worden en kinderen die naar
school moeten; zij zijn het toekomstig kader van
het land en de kerk.

Als gevolg van Covid19 en van de overstromingen
in Rwanda zijn het harde tijden. Met ons élan van
solidariteit tijdens deze Adventscampagne 2020,
wil Protestantse Solidariteit opnieuw hoop geven.

Het is een tijd van schok, ongerustheid,
bezorgdheid, ontmoediging en zelfs van een
verlies van vertrouwen. Onze partners vinden het
moeilijk om deze periode sereen door te komen.

Daarom willen wij door deze Adventscampagne
een élan van solidariteit opgang brengen.

Door onze partners op te nemen in onze kring van
solidariteit, kunnen we de positie van de kwetsbare
personen en de toegang tot de basisdiensten, zoals
gezondheid, water, hygiéne, landbouw enz., veilig
stellen. Dat noemen we “voedselveiligheid”

We hopen dat onze solidariteit, hoe klein ook,
hen in staat zal stellen hun vertrouwen in God,
hun glimlach en hun glimpje hoop op een betere
toekomst, terug te vinden.



